Studiereis Ubuntu

Ek moet reis om die wéreld om huis toe te gaan
Ek moet praat met een vreemde om myself te verstaan

Tijdens deze 8-daagse reis doorleef je de filosofie van ubuntu via
inspirerende ontmoetingen met ooggetuigen van de recente Zuid-
Afrikaanse geschiedenis, overweldigende natuur en fascinerende

historie. We gaan in dialoog met elkaar, met Zuid-Afrikaners en Zuid-
Afrikanen en ontdekken zo onze onderlinge verbondenheid.

Onder begeleiding van Babah Tarawally en Annette Nobuntu Mul
reflecteer je op persoonlijke en professionele thema’s, gekoppeld aan
de kernwaarden van ubuntu. Dit doen we op bijzondere locaties die niet
alleen indruk maken door hun schoonheid en historische lading, maar
die ook symbolisch ruimte bieden voor verdieping en verbinding.
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Deelnemers aan de
studiereis ontvangen een
korting van € 200,- Zelfreflectie en duurzaamheid
op de opleiding‘Ubuntu, Tafelberg

leiderschap en burger-

schap’ aan de ISVW. Visie en toekomstperspectief Ubuntusociety.nl




