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We leven in een wereld met 
boeiende, maar complexe 
vraagstukken. Het denken over 
leiderschap is actueler dan ooit. 
Juist wanneer het niet goed gaat, 
klinkt de roep om een ‘sterke 
leider’, vaak voorgesteld als een 
geromantiseerd individu met 
uitzonderlijke eigenschappen. 
Maar klopt dat beeld wel?

We beseffen steeds meer dat 
complexe vraagstukken zich 
niet individualistisch laten 
oplossen. Hoe kunnen we 
integraal leren kijken in plaats van 
gefragmenteerd? Hoe benutten 
we diversiteit als kracht? En 
hoe creëren we breed gedragen 
commitment bij besluitvorming?

Opleiding: Ubuntu,  
leiderschap en burgerschap 
Een integrale kijk op samenwerken en 
samenleven

‘Ik ben omdat wij zijn omdat de aarde is’

Docenten
Annette Nobuntu Mul 
en gastdocenten onder 
wie Babah Tarawally, 
Kees Klomp, Jalli Lamin 
Kuyateh, Kathleen 
Ferrier, Mathilde Stam, 
Shermin Amiri,  
Leontine van Hooft, 
Marjan Minnesma,  
Henk Haenen en  
Marten Bos.

Waar?
Landgoed ISVW, in een 
prachtig gelegen hotel  
op de Leusderheide

Wanneer?
Vijf tweedaagse 
bijeenkomsten.  
Start 8-9 september ‘26

Meld je aan via
isvw.nl/ubuntu

Landgoed ISVW is de beste plek voor denkers sinds 1916  Dodeweg 8, 3832 RD Leusden, 033 - 465 07 00,  info@isvw.nl

Optioneel:  
8-daagse studiereis  
naar Zuid-Afrika met  
Ubuntu Society

De Afrikaanse ubuntu-filosofie biedt 
richting bij deze en vele andere vragen. 
Wat betekent ubuntu voor ons leiderschap 
en onze grondhouding, als ouder, 
manager, bestuurder, ondernemer of 
docent? Steeds weer klinkt daarbij de 
basale vraag: hoe dragen wij bij aan 
de samenleving, en hoe aan de aarde 
waarvan we deel uitmaken?

In de opleiding ‘Ubuntu, leiderschap 
en burgerschap’ verbinden we op 
filosofisch, wetenschappelijk en praktisch 
niveau persoonlijke, professionele, 
organisatorische en maatschappelijke 
vraagstukken. We passen de waarden van 
ubuntu toe in werk en leven en dragen 
zo bij aan het geheel waarvan we zelf 
onderdeel zijn. Daarmee ontwikkelen we 
een houding van deelgeverschap.


