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ik ben omdat wij zijn

Ubuntu betekent: Ik ben omdat wij zijn.
Deze praktische filosofie uit Afrika laat ons
verder kijken dan de feiten en de materie.
Het bewees zijn waarde onder andere in
het verzoeningsproces na de apartheid in
Zuid-Afrika. Wat kunnen wij ervan leren?

Ubuntu brengt vragen naar boven over
hoe we met elkaar en de wereld om willen
gaan. Het creéert een omwenteling in ons
bewustzijn van ratio naar relatie: een
fundamenteel inter-zijn.

In de vredesweek nemen Annette
Nobuntu Mul en Marie-Louise Gasseling
je mee in de wereld van Ubuntu.

o Gratis deelname
Lebuinuscafé « Een vrije gift is welkom
Lezing met Annette Nobuntu Mul « Aanmelden via de website
maandag 22 september 2025
20.00 - 21.30 uur (inloop 19.30 uur)
MIMIK Film Theater en Café
Achter de Muren Vispoort 8 -10,
Deventer

Vergeving is VREDE Kkrijgen met jezelf
Workshop door Marie-Louise
Gasseling

vrijdag 26 september 2025

19.30 tot 21.00 uur (inloop 19.15 uur)
Penninckshuis (ingang
Spijkerboorsteeg)

(scan de OR-code)
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